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DOODNORMAAL?!
Soms hoor je mensen zeggen: ‘dat is toch doodnormaal’. Een uitdrukking die haast 

argeloos gebruikt wordt. Ik dacht aan die uitdrukking toen ik dit schreef. In 

Nederland hebben we namelijk een radiospotje nodig om normaal over de dood te 

kunnen praten. Of zo’n spotje nodig is, dat zal per persoon verschillen. Toch kan ik 

me niet aan de indruk onttrekken dat we er tegenwoordig minder makkelijk over 

praten dan vroeger. Mijn oma vertelde me ooit dat, toen zij trouwde, een 

doodshemd onderdeel van haar uitzet was. Naast de twee borden, de twee vorken 

en messen, de pan en nog enkele spullen lag bij het trouwen de kleding in de kast 

klaar waarin ze begraven zou worden. Iets wat anno 2023 volstrekt ondenkbaar is, 

was rond 1920 de normaalste zaak van de wereld. 

Natuurlijk zijn we gericht op het leven. Sinds we geboren zijn, houdt dat ons bezig. 

We maken mooie en verdrietige momenten mee. Dat hoort erbij. Toch hoort ook 

de dood bij het leven. En het is goed om het daar over te hebben. Het klinkt 

misschien wat somber, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Nadenken over het 

einde zorgt er ook voor dat u beter weet wat nu, vandaag, belangrijk voor u is. 

Zeker als het leven neigt naar het einde, is het goed om de meeste tijd te besteden 

aan wat écht van waarde voor u is. 

Vooraf nadenken over het levenseinde voorkomt een hoop onrust als het eenmaal 

zover komt. We zien het in de zorg vaak terug: als mensen vooraf nagedacht 

hebben over hun wensen, is de zorg en ondersteuning veel beter passend te krijgen 

als de dood dichterbij komt. Dat is comfortabel voor de persoon zelf, maar zeker 

ook voor naasten, zoals familie en vrienden.

 

Praten over het levenseinde kan ook heel hoopvol zijn. Ik weet dat niet iedereen 

daar hetzelfde over denkt, maar mensen kunnen vanuit hun geloof hoopvol uitzien 

naar een leven na dit leven. Als we deze hoop kennen, zal de dood nog altijd een 

spannend onderwerp zijn, maar dan mogen we er ook in rust naar toe leven.

 

Daarom de vraag: wat is vandaag voor u het belangrijkste?

 

André Kok, bestuurder

Wat vond u mooi of juist 
lastig aan deze winter?
Het kostte deze winter best wel moeite 

om er warmpjes bij te zitten. De prijzen 

voor energie rijzen nog steeds de pan 

uit. Ook de bood schappen worden 

steeds duurder. En in het nieuws lijkt 

het bijna alleen maar over ‘crisis’ te 

gaan. Opella Magazine is benieuwd: 

wat vonden mensen lastig aan deze 

donkere maanden, wat maakt deze 

winter juist mooi? We gingen de straat 

op en vroegen het aan voorbijgangers. 

U leest de reacties in de kantlijn van de 

volgende pagina’s.
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COLOFON

Opellamagazine is het magazine voor klanten van 

zorgdienstverlener Opella. Mensen willen hun eigen 

leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en 

vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie van 

Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor 

ieder mens.
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Wat vond u 
mooi of juist 
lastig aan 
deze winter?

Hans Baan: 

“Ik kwam de winter 

prima door: we 

houden wel van 

thuiszitten, een 

beetje lezen, een 

beetje puzzelen, 

de open haard aan. 

Maar ik heb toch 

liever een échte 

winter, met vorst en 

een beetje sneeuw. 

En de stijgende 

energieprijzen? Ons 

huis is gelukkig goed 

geïsoleerd en we 

kunnen het betalen.”
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“Mijn overtuiging is dat smakelijke voeding het menselijk welzijn verhoogt.” Kookvrijwilliger Arne 
van Dussen staat om het andere weekend in de keuken van Hospice Bennekom. “Je kookt voor 
mensen die niet lang meer te leven hebben en dit is mijn bijdrage aan hun levensvreugde. Hoe gek 
dat ook klinkt in een hospice.”

‘ALLERBELANGRIJKSTE IS  
DAT HET LEKKER SMAAKT’

In november 2021 kwam Arne’s vrouw Marian terecht in het 

hospice. “Er was een tekort aan kookvrijwilligers. Ik ben opgeleid 

als kok en sprong toen bij”, vertelt Arne. “Twee à drie dagen per 

week. Na afloop at ik daar dan mee, samen met mijn vrouw.”

Toen Marian in maart 2022 overleed, zei Arne dat hij terug zou 

komen. Sinds oktober zet hij de pannen weer op het vuur in het 

hospice. “Het voelde een beetje als thuiskomen. Het personeel 

en de vrijwilligers werken daar met zoveel liefde en overtuiging, 

dat is hartverwarmend. Fijn om daar deel van uit te kunnen 

maken.” Er zijn ruim zestig vrijwilligers aan het hospice 

verbonden.

Voedingswaarde
Arne kookt in de eerste plaats om de gasten te verwennen met 

een lekkere maaltijd. Dus niet per se supergezond. “Deze 

mensen komen binnen afzienbare tijd te overlijden. Dan kan ik 

wel heel wijs gaan doen met voedingswaarden, vitale celstoffen 

en dergelijke, maar het allerbelangrijkste is dat het lekker 

smaakt. Op zekere hoogte ben ik wel bezig met 

voedingswaarden. Als ik bijvoorbeeld een griesmeelvla kook, 

dan gebruik ik volle melk, een paar eidooiers en misschien ook 

een scheutje room. Soms eten de gasten alleen maar een 

nagerecht en dan is het goed dat daar zoveel mogelijk 

voedingswaarde in zit.”

Speciale wensen
De gasten kunnen ook speciale wensen aan Arne en zijn 

collega-vrijwilligers doorgeven. “Ik zat laatst mee te eten en 

toen zeiden twee heren aan tafel dat ze graag een keer levertjes 

wilden eten. Zoiets zet ik in onze kookgroep-app. Mijn collega 

Jan heeft het weekend erna kippenlevertjes voor de beide heren 

bereid. Het is leuk om daar op in te springen. In principe is alles 

mogelijk. Het belangrijkste voor mij is dat mensen genieten van 

wat ze geserveerd krijgen.”

VOORJAAR 2023
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De verzorgenden en helpenden van Opella dragen 

deze boodschap steeds vaker uit in de wijk. “Ook wij 

als wijkverpleegkundigen vragen actiever door op 

voeding en beweging als we indicaties opstellen”, 

zegt Ankie.

Er is nog best veel winst te halen, ziet Ankie in de 

praktijk. “De meeste mensen weten dat het goed is 

om elke dag twee stuks fruit te eten, maar toch doen 

ze het niet.” De oorzaken zijn divers. “De een heeft 

simpelweg geen verse groente of fruit in huis omdat 

het niet op de boodschappenlijst staat. De ander 

heeft wel een goed gevulde fruitschaal in huis, maar 

denkt er gewoon niet aan om er iets van te pakken.”

Kleine stapjes 

De weg naar een gezonder eet- en beweegpatroon is 

er een van kleine stapjes. “Als je wel al een 

fruitschaal hebt staan, dan kan zo’n eerste stapje zijn 

dat je een vast moment, een vaste routine bedenkt 

waarop je een mandarijntje pakt. Héél klein 

beginnen. Dat is te overzien. Van daaruit langzaam 

verder uitbouwen.”

Een volgende stap kan zijn om je familie, de 

mantelzorgers erbij te betrekken. “Neem 

bijvoorbeeld een net mandarijntjes mee in plaats van 

gevulde koeken als je op bezoek komt. Een visje van 

de markt, een zakje ongezouten noten of iets anders 

van de Schijf van Vijf. Ook heel lekker.”

Ingesleten gewoontes
Ankie benadrukt dat je altijd een eigen keuze, eigen 

regie hebt. “Het is daarom belangrijk dat je zélf 

overtuigd raakt van het belang van gezond eten en 

veel bewegen. Voor ons begint dat met begrip tonen. 

Wij snappen dat er bepaalde gewoontes zijn 

ingesleten. Van daaruit doen we suggesties voor 

kleine verbeterstappen. We brengen samen de 

voordelen van gezond eten en bewegen in beeld. En 

staan daar ook bij stil. Zodat je van binnenuit ook 

echt gemotiveerd raakt.”

Het zou goed zijn als iedereen eens voor zichzelf in 

kaart brengt wat hij of zij nu eigenlijk zoal 

consumeert op een dag, vindt Ankie. “Gewoon 

bijhouden in een boekje. Je ervan bewust worden 

wat je eet en drinkt. Want je hebt zomaar iets naar 

binnen geschoven zonder dat je het beseft. We zijn 

ons er vaak helemaal niet van bewust hoeveel 

ongezonde producten we consumeren. Hoeveel zout 

en suiker we binnenkrijgen.”

Wat vond u 
mooi of juist 
lastig aan 
deze winter? 

Jantina Boelens:  

“Zo’n klamme, 

regenachtige 

winter is natuurlijk 

abnormaal. Maar ik 

vermaakte me prima: 

ik schilder, borduur, 

ik wandel met m’n 

hondje. Ik stook met 

mate, ik moet er 

niet aan denken dat 

de rekening opeens 

hoog zou zijn. Maar 

ik heb niets te klagen: 

in Oekraïne hebben 

ze het veel slechter. 

Ik volg niet al het 

nieuws, dan raak je in 

een depressieve bui. 

Daarom houd ik wat 

afstand.”
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“Goede voeding en beweging zijn een prachtig medicijn voor ouderen. Je blijft 
langer gezond en zelfredzaam. Ook heb je minder medicatie nodig. Je stelt er 
dementie mee uit en veel chronische ziektes kun je ermee verminderen of zelfs 
voorkomen.” Wijkverpleegkundige Ankie Nouwens spreekt duidelijke taal.

KLEIN BEGINNEN:  
EEN VAST MOMENT VOOR  

EEN MANDARIJNTJE
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In gesprek over eetpatroon
Wat een gewenst eetpatroon voor je is, hangt ook af van uw 

specifieke situatie. Hebt u nierproblemen dan moet u extra 

goed letten op uw zoutinname bijvoorbeeld. “Hierover gaan we 

vaker in gesprek”, zegt Ankie. “Zodat u uw voedselkeuze erop 

aan kunt passen. En als u dat lastig vindt, dan kunnen we naar 

een diëtist of huisarts verwijzen. Of naar een geriatrisch 

fysiotherapeut als het om beweging gaat. Dat zijn allemaal 

deskundigen die u kunnen helpen om tot gezondere keuzes te 

komen.”

Met een afgewogen voedingskeuze ondervang je natuurlijk niet 

alles. Je kunt wel gezonde voeding in huis hebben, maar je moet 

er ook aan denken om op tijd iets te eten of drinken. “We zien 

dat veel ouderen te weinig drinken. Dat is vooral omdat de 

dorstprikkel af is genomen. Maar soms speelt ook beperkte 

mobiliteit een rol. Als het drinken niet binnen handbereik staat, 

dan sla je het makkelijker over. In dat geval kunnen we ook 

meehelpen om het eigen netwerk te versterken of een 

vrijwilliger of thuisbegeleider in te schakelen. Of we stimuleren 

u om naar een gezamenlijke koffieochtend te gaan.”

Er is dus best wat nodig om tot een goed voedings- en 

beweegpatroon te komen. De verzorgenden, helpenden en 

verpleegkundigen van Opella in de wijk helpen daar graag bij. 

Zo heeft Ankie een aantal voedingstips waar u zelf al mee aan 

de slag kunt (zie kader). “Want het blijft een eigen keuze”, 

benadrukt ze. “Wij leggen niks op. We kunnen alleen helpen om 

zo gezond mogelijk te leven en daarmee langer thuis te kunnen 

blijven wonen.”

Volg de Schijf van Vijf voor  
ouderen. Per dag: 

• 1,5 - 2 liter vocht
• 2 stuks fruit
• 3-4 sneetjes bruin of volkoren 
 brood (mannen: 4-6 sneetjes)
• 3 opscheplepels volkoren graanproducten  
 of aardappelen (mannen: 4 lepels)
• 250 gram verse groente
• 1 handje ongezouten noten
• 4 porties zuivel
• 40 gram kaas
• 1 portie vis, vlees, ei of peulvruchten
• 35 gram smeer- en bereidingsvetten   
 (mannen: 55 gram) 

En in het algemeen:
• Eet tenminste 1 keer per week  
 vette vis.
• Beperk de zoutinname.
• Beperk suikerconsumptie.

VOEDINGSTIPS VAN ANKIE

VOORJAAR 2023

OPTIMALE VOEDINGSZORG
Opella streeft optimale voedingszorg na. “Gezonde en goede 
voeding moet vanzelfsprekend worden voor zowel de cliënt 
als de medewerker”, zegt diëtist Roelinda den Hartog. “Het is 
belangrijk voor een goede conditie want daarmee verlaag je 
het risico op nadelige gezondheidseffecten. Goede voeding 
speelt ook een grote rol in het herstel bij of na ziekte.”

Een groep medewerkers van Opella werkt het voedingsbeleid 
uit. “In die werkgroep zitten enthousiaste deelnemers uit 
verschillende disciplines: de wijk, de verpleeghuizen, de 
revalidatie.” Zij maken duidelijke afspraken over de voedings-
zorg binnen Opella. Zo willen ze dat voeding altijd een plek 
krijgt in uw individuele zorgplan. Uiteraard in overleg met u.

Opella zet het voedingsbeleid kracht bij door samen te 
werken met de Alliantie Voeding in de Zorg en met Goede 
Zorg Proef Je. Er zijn meer initiatieven. “Er is een plan  
voor een moestuin waar bewoners in meehelpen. En  
sommige huisjes doen zelf boodschappen, zodat de  
bewoners bewust bezig zijn met hun voeding.”
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‘HET VOELT ZÓ GOED DAT MARTIN 
LEKKER ACTIEF IS’

Met een glimlach van oor tot oor drinkt Martin een kopje koffie. Aan tafel in de woonkamer van huisje 11 van 
verpleeghuis Walraven in Bennekom praten we over zijn werk als schoonmaker bij Opella. Voor ons op tafel 
staat een bloemstukje van Martin (59), die op jonge leeftijd dementie heeft. “Dit soort activiteiten geven 
hem eigenwaarde”, vertelt Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige Esther, die ook is aangeschoven.

Martin kreeg de eerste symptomen van dementie in 2017. Vorig 
jaar september kwam hij bij Opella op Walraven wonen. “Het 
werd gewoon te zwaar thuis, met jonge kinderen”, zegt Carin, 
die naast haar partner Martin aan tafel zit.

De verhuizing naar Walraven had uiteraard impact. Niet in de 
laatste plaats omdat Martin vanaf dat moment niet meer bij  
de (externe) dagbesteding terecht kon. “Toen hij nog thuis 
woonde, ging hij naar zorgboerderij Het Middelpunt. Daar hielp 
hij mee de stallen uitmesten”, vertelt Carin. “Dat viel toen 
compleet weg.”

Plek in de huishoudelijke dienst
Martin was de ‘huisman’ toen hij nog thuis woonde. Carin: “Ik 
trok de stoute schoenen aan en opperde dat Martin misschien 
in de huishoudelijke dienst kon meedraaien.” Deze suggestie 
werd snel opgepikt en Alie van de huishoudelijke dienst 
reageerde enthousiast.

“In het begin was het een beetje aftasten”, blikt Carin terug. 
“Het begon met het legen van de vuilnisbakken. Maar al snel 
bleek dat Martin veel meer kon oppakken: stofzuigen, dweilen, 
wc’s schoonmaken. Twee dagen in de week, maandag en 
woensdag. En inmiddels drie dagen, want Alie vroeg Martin of 
hij op vrijdag ook de grote kerkzaal mee wilde schoonmaken. 
Zo kijken we steeds wat Martin nog meer zou kunnen doen.”

Zelf boodschappen doen
Binnen Opella wakkerde het vuurtje verder aan. Esther: “We 
lieten de boodschappen altijd bezorgen, maar hier in huisje 11 
doen we nu met de bewoners zelf boodschappen bij de Albert 
Heijn. Je ziet dat de mensen er blij van worden. Het geeft 
eigenwaarde. Zo belangrijk om vooral ook deze jonge mensen 
te blijven activeren. Hoeft niet groot te zijn; het kan met heel 
kleine dingen beginnen.”

Ook voor Martin liggen er nog meer mogelijkheden. Buiten 
schoffelen en ander tuinonderhoud bijvoorbeeld. Hij wast nu de 
ramen van huisje 11 maar dat zou hij ook uit kunnen breiden. 
Carin: “Dit doet zó veel met me, als partner. Het voelt zó goed 
dat Martin lekker actief is, plezier heeft.” Esther: “Participatie 
geeft een gevoel van eigenwaarde. Het draagt veel bij aan het 
vergroten van geluksmomenten.”

Wat is ervoor nodig om zoiets voor Martin te regelen? Carin:  
“In mogelijkheden denken, niet in onmogelijkheden.” Esther: 
“Gewoon doen. Kijken hoe het uitpakt. Niet in protocollen 
gieten, dit is maatwerk.”
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VAN PRATEN OVER DE DOOD 
WORDT IEDEREEN BETER
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Aan welk gesprek in uw leven hebt u een bijzondere herinnering? Het onderwerp en 
de plaats van het gesprek weet u nog precies. Voor veel mensen is een gesprek met 
iemand die gaat sterven moeilijk. En toch: als we erop terugkijken, kan het één van 
de meest kostbare momenten uit ons leven zijn. Een onuitwisbare herinnering!

Vaak stellen we het gesprek over de dood uit, dat is 

heel menselijk. We wachten tot we ‘uitbehandeld’ 

zijn of op het gesprek met een arts die aangeeft niets 

meer te kunnen doen. Hoeveel tijd om écht te praten 

blijft er dan nog over? Het is daarom goed als we al 

eerder met elkaar kunnen en durven praten over het 

levenseinde. Zeker als we door ouderdom kwetsbaar 

worden of door ziekte steeds meer achteruitgaan. 

Oefenen

Sterven is het onontkoombare einde van elk leven. 

Juist daarom is het spreken over de dood belangrijk. 

Over welke behandeling of ingreep u wel of niet 

meer wilt. Over welke ondersteuning er is als de 

laatste levensfase aanbreekt. Of over een laatste 

wens in vervulling te laten gaan, nu het nog kan. Als 

de dood dichterbij komt, wordt kwaliteit van leven 

belangrijker dan hoe lang we de dood nog kunnen 

uitstellen. Want ook al kunnen medici veel doen bij 

ernstige ziektes, behandelingen zijn nooit oneindig. 

Bovendien ontdekken we ook steeds meer dat een 

behandeling niet altijd de beste keuze is. Als we het 

gesprek over de dood minder uit de weg gaan, 

kunnen we beter kiezen wat voor ons nog belangrijk 

is. Denk bijvoorbeeld aan meer tijd met onze familie 

en vrienden thuis doorbrengen dan een nieuwe 

ziekenhuisopname.

Zorg voor de ziel 

Het onbekende van de dood kan angst oproepen. 

Beter dan die angst ontkennen is het om iemand te 

zoeken met wie u daar in alle openheid over kunt 

praten. In dat gesprek komt er gelukkig steeds meer 

ruimte om het ook over de ‘zorg voor onze ziel’ te 

hebben. Die zorg gaat samen met goede zorg voor 

ons lichaam. Medewerkers van Opella hebben daar 

ook steeds aandacht voor. In een hospice in 

Engeland ontdekten ze dat drie vragen kunnen 

helpen om over de dood te praten: 

- wat houdt u in het bijzonder bezig op dit moment? 

- aan wat of wie had u steun in eerdere situaties? 

- wie zou u op dit moment graag bij u willen hebben  

 ter ondersteuning?

Het belangrijkste blijft dat we ons verbonden blijven 

voelen met anderen en kunnen delen wat er in ons 

omgaat. Van praten over de dood wordt iedereen 

uiteindelijk beter.

Opella heeft haar visie op het levenseinde beschreven in een eigen  
medisch-ethisch beleid. Zij doet dat vanuit een christelijk perspectief op 
het levenseinde. Dat perspectief kenmerkt zich door de hoop en het 
uitzicht dat voorbij dit leven reikt. Omdat het leven een geschenk van God 
is, erkennen we de waardigheid van elk leven, ook in de zorg rondom het 
levenseinde. Klanten mogen het vertrouwen hebben dat zij bij Opella  
in goede handen zijn als zij gaan sterven. Medewerkers van Opella  
begeleiden in deze fase vakkundig en vanuit hun hart. De keuze voor het 
begeleiden bij het natuurlijk levenseinde betekent ook dat medewerkers 
geen euthanasie uitvoeren of daarbij helpen. Zij kunnen u doorverwijzen 
naar anderen. 

Wat vond u 
mooi of juist 
lastig aan 
deze winter? 

Gerrit van Leusen: 

“Ik houd vanuit 

de gemeente Ede 

toezicht bij de 

herinrichting van 

het Museumplein. 

Natuurlijk merk je dan 

dat de jongens die 

buiten aan het werk 

zijn, last hebben van 

de regen, de kou en 

de donkere dagen. 

Daardoor kan de 

planning van het werk 

in gevaar komen, daar 

let ik op. Maar zelf 

merk ik er weinig van, 

ik zit vooral binnen.”

9
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Als er een gesprek ontstaat, waar gaat het dan 
vaak om? 
“Bij sommigen is er angst voor de dood, anderen leven met 

hoop en verwachting. Het is belangrijk om open in een gesprek 

te staan, om echt te luisteren naar elkaar. Vaak komt ook de 

vraag ‘waar ga ik naartoe als ik overleden ben?’ Het ene 

moment vind je zelf de juiste woorden om hier iets van te 

zeggen, op andere momenten vraag ik een van onze pastoraal 

of maatschappelijk werkers om in gesprek te gaan. Door mijn 

open houding voelen mensen zich vrij om te zeggen wat zij 

denken, voelen en verwachten over de dood. Ook laatste 

wensen krijg ik vaak te horen. Daar probeer ik zo goed mogelijk 

op in te haken. In het geruststellen van iemand, het bieden van 

geborgenheid of het regelen van een wens. Alles is gericht op 

zoveel mogelijk comfort in het stervensproces. Dat comfort, 

het er echt voor iemand zijn, is vaak van grotere betekenis dan 

je gesproken woorden.”

Welke gebeurtenis staat je bij als je terugkijkt 
op twee jaar werken in het hospice? 
“Mooie vraag! Ik denk aan een oudere meneer, die ruim drie 

maanden in ons hospice lag. Tot een week voor zijn overlijden 

was hij gesloten in zijn emoties en sprak weinig. Tijdens mijn 

dagdienst zag ik dat meneer een andere blik had. Ik schoof een 

stoel bij en pakte zijn hand. Hij zei: ‘Dit is toch geen leven, 

wanneer mag ik heengaan?’ Ik gaf aan dat wij de tijd van het 

sterven niet bepalen, maar dat we als team er alles aan doen 

om comfort te bieden. Dat gaf meneer veel rust. Een week later 

had ik avonddienst. Meneer ging heel snel achteruit, het 

stervensuur naderde. Zijn familie gaf aan dat hun idee was dat 

meneer hen niet kon loslaten, maar vocht voor zijn leven. Ik 

pakte zijn hand vast en zei: ‘U vroeg me wanneer u heen mag 

gaan. Als dit het moment is, dan mag u gaan.’ Een van de 

dochters pakte ook een hand en zei ‘het is goed zo’. Meneer keek 

me recht in de ogen aan en er kwam een traan. Kort daarna 

overleed meneer, in alle rust. Nu ga ik zeker niet over wel of niet 

mogen sterven, maar soms helpen woorden in het loslaten. 

Bijzonder om juist op zo’n moment van betekenis te kunnen zijn. 

En dat is waarom ik dit werk met m’n hele hart doe!”

‘HET ER ECHT VOOR IEMAND ZIJN, 
DAAR GAAT HET OM’

Tessa Meurs (28 jaar) werkt als verpleegkundige sinds twee jaar op het hospice van Opella in Bennekom. 
Ze vertelt over haar werk, waarin ze veel met het levenseinde te maken heeft. “Ik zie het als mijn 
belangrijkste taak om te zorgen dat mensen in hun laatste levensfase comfortabel zijn. Het is heel 
bijzonder om dat te mogen doen, om vanuit je hart warme en liefdevolle zorg te geven. Je ziet dat ieder 
mens heel verschillend reageert op de komende dood. De een praat er veel over, de ander is er nog niet 
aan toe. Voor ons als zorgverleners is het aanvoelen wanneer het past om het onderwerp te bespreken.”

VOORJAAR 2023
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U kunt vanuit uw thuissituatie bij ons worden opgenomen, als 

het plotseling en tijdelijk niet meer gaat door een nog 

onduidelijke oorzaak. Het kan ook dat u vanuit het ziekenhuis bij 

ons komt. In beide situaties is uw opname bij O&D erop gericht 

om weer veilig naar huis te gaan. 

Tijdens de kortdurende opname gaan wij observeren en 

diagnosticeren. Doordat u de hele dag en nacht bij ons verblijft, 

krijgen we beeld van uw zichtbare klachten, maar ook van 

dieperliggende of onderliggende problemen of behoeften. 

Hierdoor ontstaat een duidelijk totaalbeeld wat voor uw situatie 

passende zorg is. Vervolgens zullen we samen vaststellen waar u 

wel en niet baat bij hebt en welke hulp u wel of niet nodig hebt. 

Deze zorg gaan we vervolgens regelen en als dat klaar is, gaat u 

naar huis.

Alle kanten van uw wel en wee
Lindsay Vertommen, specialist ouderengeneeskunde, werkt op 

deze nieuwe afdeling en vertelt over de werkwijze: “Het mooie 

aan onze aanpak is dat we met een klant echt alle kanten van het 

leven en zijn of haar welzijn en gezondheid bekijken. We nemen 

wat langer de tijd om goed te onderzoeken, vandaar ook de 

opname. En we betrekken alle benodigde specialismen tegelijk 

erbij, in plaats van na elkaar of los van elkaar. We kunnen daarbij 

putten uit een team bestaande uit een arts (specialist 

ouderengeneeskunde), een psycholoog, een maatschappelijk 

werker, een diëtist, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een 

logopedist, verzorgenden, verpleegkundigen en een 

activiteitenbegeleider.” 

Weer naar huis
Ina Vermin, regieverpleegkundige op de afdeling O&D, vertelt 

hoe het verder gaat na de diagnose: “Waar nodig schakelen we 

meer, minder of andere professionals in voor de zorg thuis. Dit 

kan zorg zijn op uiteenlopende gebieden: van maatschappelijk 

werk tot welzijnszorg en van huishoudelijke hulp tot 

dagbesteding. Soms zijn er aanpassingen in het huis of 

appartement nodig. Als zowel de zorg is ingeregeld en de nodige 

aanpassingen zijn gedaan, kunt u weer naar huis. Daar leert u, 

met hulp van Opella, leven met de uitdagingen van het leven. 

Door zelf te blijven doen wat u kunt en waar nodig leert u nieuwe 

dingen, samen met uw naasten of betrokkenen uit uw netwerk.”

Is deze situatie voor u of voor iemand in uw omgeving 

herkenbaar? Als u meer wilt weten, neem dan contact op met 

een van de klantadviseurs van Opella via 085-0013587 of 

klantadviseurs@opella.nl  

ALS HET THUIS WONEN  
EVEN NIET LUKT

U woont thuis en hebt hulp van Opella, maar ineens gaat het niet meer goed. De huisarts heeft al 
onderzoek gedaan, maar kan geen duidelijke, medische oorzaak vinden van uw probleem. Een op-
name in het ziekenhuis of in een verpleeghuis is niet aan de orde. Maar er moet wel wat gebeuren.
Voor dit soort situaties heeft Opella een nieuwe afdeling geopend. De afdeling Observatie en  
Diagnostiek (O&D), bij Elias in Bennekom. Een plek waar u kortdurend wordt opgenomen en we 
samen met u onderzoeken en vaststellen welke zorg en ondersteuning thuis nodig is.
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8.37 uur  “Ik start mijn dag achter de computer. Als eerste kijk 
ik of er afmeldingen zijn. Die geef ik door aan het taxibedrijf als 
het om mensen gaat die met de taxi naar de groep komen. 
Sommige bezoekers wonen in de zelfstandig appartementen in 
ditzelfde gebouw. Maar de meeste bezoekers wonen verspreid 
over Wageningen en komen hier met de taxi naar toe. Rond 
10.00 uur komen de mensen binnen. Voor die tijd lees ik in de 
rapportages of er bijzonderheden zijn. En heb ik bijvoorbeeld 
contact met onze casemanagers of klantadviseurs over nieuwe 
aanmeldingen.”   

10.18 uur “We beginnen altijd met koffie in de kring. Heel 
gezellig is dat. We nemen met elkaar de dag door en pakken de 
krant erbij. Tessa en ik lezen berichten voor uit de krant en vaak 
levert dat mooie gesprekken op. Vandaag staat er een bericht 
in over biljarten. Eén van de bezoekers blijkt vroeger bij een 
biljartvereniging in Wageningen te hebben gespeeld en dit 
brengt mooie herinneringen boven. Het toeval wil dat er sinds 
kort ook een biljarttafel in het restaurant van Torckdael staat. 
Leuk om daar een keer een activiteit mee te doen met de 
groep.”

VOORJAAR 2023

Reinetta van Ee    •   begeleider groep Wageningen

Begeleider Reinetta van Ee zorgt ervoor dat de bezoekers van de dagbesteding in Wageningen een fijne 
dag hebben. Met haar collega’s zorgt ze voor een actief en gevarieerd dagprogramma. Vandaag begeleidt 

ze samen met collega Tessa de groep. De activiteiten zijn gericht op het behouden of verbeteren van  
zelfredzaamheid, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  

DIT  IS  MIJN DAG
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11.21 uur “Na de koffie staat er een activiteit op het programma. 

Vandaag is dat koersbal, een leuk spel waar iedereen aan mee kan 

doen. Er zijn twee teams die tegen elkaar spelen. Voordat we 

beginnen bedenken de teams een leuke naam voor hun groep. 

Vanuit de stoel gooien de mensen een grote bal naar het kleine 

witte balletje. Wie zijn bal het dichtst bij het witte balletje gooit, 

wint de spelronde. Tessa en ik begeleiden het spel en houden de 

stand bij. Elke donderdag organiseren we van 10.30 tot 11.45 uur 

een koffie-inloop en gymnastiek vanuit de stoel voor senioren uit 

Wageningen. Iedereen die dat leuk vindt, kan aanhaken. 

Aanmelden hiervoor is niet nodig.”

12.04 uur “Wij vinden het belangrijk om te bewegen met de 

bezoekers. Voor de middagmaaltijd maken we daarom altijd 

een wandeling. Vandaag gaat een deel van de mensen met mij 

mee wandelen en een deel blijft binnen met Tessa. Onze locatie 

ligt naast het prachtige Torckpark, waar je een heerlijk rondje 

kunt maken over de paden die ook geschikt zijn voor rollators 

en rolstoelen. Aan het park ligt een kinderboerderij met 

beweegtuin, waar we vandaag een bezoekje aan brengen. Even 

de armen losdraaien op de apparaten en een loopbrug over, dat 

is fijn om de spieren los te maken en houdt de mensen fit.”

12.48 uur “Met alle bezoekers aan de grote tafel eten we 

gezamenlijk de middagmaaltijd. Sommige mensen eten brood, 

de meesten kiezen een warme maaltijd die we op de groep 

opwarmen. De mensen kunnen zelf uit een aantal gerechten 

een keuze maken. Vanwege corona plaatsen we geen schalen 

op tafel waaruit mensen zelf kunnen opscheppen, maar delen 

Tessa en ik de maaltijden uit. Voordat we beginnen met eten 

nemen we een moment stilte.” 

13.29 uur “Na het eten ruimen Tessa en ik samen met de 

bezoekers de tafel af en doen we de afwas. We helpen met het 

innemen van de medicatie en met een toiletbezoek. Dan is het 

voor de mensen tijd voor een uurtje rust. Ze installeren zich in 

de gemakkelijke stoelen in de woonkamer of nemen een 

moment voor zichzelf met de krant of een puzzel. Tessa en ik 

gaan de middagactiviteit voorbereiden. ’s Middags doen we 

vaak een gezamenlijk spel, een creatieve activiteit zoals 

schilderen of iets met muziek. De variatie van mijn werk is heel 

leuk. Ik vind het fijn als ik mensen een mooie dag kan geven, 

dat ze plezier hebben gehad als ze weer naar huis gaan.”
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EENS EVEN PUZZELENTIPS  VAN DE PROFESSIONAL

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters u 
proberen te beroven van spullen of geld. Er zijn veel 
varianten, bijvoorbeeld op straat, in de winkel, via 
de mail of aan de deur. Oplichters worden steeds 
gehaaider. Eén op de vier ouderen is weleens het 
slachtoffer van een babbeltruc geworden. 

BABBELTRUCS:  
ZO BENT U ZE TE SLIM AF 

Maatschappelijk werker Ida van Silfhout geeft samen met 

collega’s van Maatschappelijk Werk Ede de training ‘Leren 

omgaan met babbeltrucs’. Hoe herkent u het, wat kunt u doen 

aan uw eigen veiligheid, wat doet u als u toch slachtoffer bent 

geworden van een babbeltruc? Deze onderwerpen komen in de 

training aan bod. Meer informatie over de training kunt u lezen 

op www.maatschappelijkwerkede.nl

5 tips van Ida over het omgaan met babbeltrucs.

TIP 1
Doe nooit zomaar open als er aangebeld wordt. Kijk eerst door 

een camera, het raam of een deurspion wie er voor de deur 

staat. Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets 

aan als u niets besteld heeft.  

TIP 2
Maak gebruik van een deurketting of kierstandhouder aan uw 

voordeur. U kunt dan eerst via een kier praten met degene die 

aan uw huisdeur komt, zonder dat iemand direct naar binnen 

kan stappen. 

TIP 3
Pin nooit aan de deur als u niets heeft besteld of als het niet van 

tevoren met u is afgesproken. 

TIP 4
Komt iemand aan de deur ‘vanuit Woonstede’ of ‘een 

energiebedrijf’ en u weet er niets van, ga er niet op in en sluit 

uw deur. Bel naar het bedrijf om te horen of het klopt. 

TIP 5
Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon. Geef geen 

antwoord op allerlei persoonlijke vragen of als er codes 

gevraagd worden. Beëindig direct het telefoongesprek.

Op www.opella.nl/trainingen-en-activiteiten 
vindt u meer informatie over de training  
Omgaan met babbeltrucs.

VOORJAAR 2023
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Ria woont in Ederveen. Twee keer per week bezoekt ze de 
dagopvang in De Veenderij. Daar helpt ze mee door 
bijvoorbeeld het strijkgoed te doen. Ria heeft dementie.

RIA GAASBEEK-VAN DE POL (69) 
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Hoe zou u zichzelf omschrijven?
“Ik ben iemand die van gezelligheid houdt. Ik vind het leuk om 

een grapje te maken en de boel op z’n kop te zetten. Verder 

houd ik van aanpakken: als er iets moet gebeuren, pak ik het 

op. Dat ben ik van huis uit ook gewend. Tegenwoordig heb ik 

wel de neiging om me wat sneller terug te trekken. Dan is het 

juist goed om iets te gaan doen.”

Wat is uw mooiste of juist uw moeilijkste 
karaktereigenschap?
“Een mooie eigenschap: ik ben geen zeurpiet en kan me 

makkelijk bij dingen neerleggen. Dat helpt me denk ik wel bij 

mijn dementie. Een lastige eigenschap is dat ik best wel 

gesloten kan zijn, ik wil dingen zelf oplossen. Maar dat kan niet 

altijd meer. Ik heb echt moeten leren om dingen eruit te 

gooien.”

Wat zijn de mooie dingen in uw leven?
“Fietsen in de natuur, samen met mijn vriendinnen. We gaan 

regelmatig een dagje op pad om iets leuks te doen. Dat geeft 

me veel rust. Op de zomeravonden vind ik het ook leuk om te 

gaan vissen, samen met mijn man. Ik vind het gezellig als de 

kinderen en kleinkinderen komen. En het is fijn om hier op de 

dagopvang bezig te zijn.”

Wat zou u het liefst veranderen aan uw leven?
“Natuurlijk is dit voor mij soms wel een moeilijke tijd, omdat ik 

het beter heb gehad. Tegenwoordig zie ik vaker leeuwen en 

beren op de weg, en ben ik sneller emotioneel. Soms heb ik een 

baaldag en vergeet ik echt alles. Maar daar verander je niets 

aan.”

Wat zouden anderen van u kunnen leren?
“Om lief voor elkaar te zijn, naar elkaar om te kijken en het 

leven te nemen zoals het is. Ik probeer het altijd goed te 

houden met de mensen om me heen. En ik doe m’n best om 

onder de mensen te blijven, dat is gewoon beter voor je.”

“ IK  HOUD ECHT VAN GEZELL IGHEID  
EN EEN GRAPJE”

We schetsen een portret van een 
Opellaklant aan de hand van korte,  

maar krachtige vragen en antwoorden. 
Als herkenning, inspiratie of  

overdenking voor uzelf.



16 VOORJAAR 2023

CLIËNTENRAAD

CLIËNTENRAAD: ACTIEF EN POSITIEF KRITISCH

Verpleeghuis Torckdael Wageningen

Vanaf dag één wist ik dat mijn moeder in goede handen was bij Opella 

Torckdael. Alles is daar ingericht om mensen met dementie een veilige en 

vertrouwde woonomgeving te bieden. Er werken gemotiveerde professionals 

die veel ondersteuning bieden. Niet alleen voor de mensen met dementie, maar 

ook voor hun naasten. De kenmerken van Opella Torckdael op een rij: 

• prettige, ontspannen sfeer. 

• uitstekend team van gemotiveerde professionals (artsen, specialisten, 

 klantenadviseurs, zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders). 

• creatieve oplossingen om mensen met dementie zo lang mogelijk de regie 

 over eigen leven te laten houden. 

• korte communicatielijnen. 

• heel gerichte ondersteuning van de naasten.

LAAT UW 
WAARDERING 
VOOR ONS 
ACHTER!
Wilt u anderen laten weten wat uw 

ervaringen zijn met Opella? Laat dan een 

review achter op de website Zorgkaart-

Nederland.nl. U helpt daar niet alleen 

anderen mee om een keus te maken voor 

een zorgorganisatie. Wij leren ook graag 

van de verbeterpunten die in de reviews 

worden genoemd. 

Als Cliëntenraad (CR) stellen we ons actief en positief 
kritisch op. Tijdens de coronajaren was dit geen 
gemakkelijke opgave. Met telefonische spreek uren 
hebben we geprobeerd het contact met de bewoners 
en klanten te onderhouden. We merkten dat het erg 
op prijs werd gesteld, maar het fysieke contact werd 
gemist. Daarom is er in het afgelopen jaar weer een 
spreekuur georganiseerd. Helaas kwam er niemand 
op af. Het is gissen wat hiervan de reden was. 
Waarschijnlijk waren er in tegenstelling tot de 
coronaperiode geen bijzondere punten. Toen 
speelden er zaken als vaccinatie en diverse 
beperkende maatregelen. Dat speelde nu gelukkig 
niet.

Voor de Cliëntenraad zijn de spreekuren wel een belangrijke 

informatiebron over wat er speelt binnen de Opella-locaties.  

Om die reden worden er ook dit jaar weer spreekuren gehouden.

Elk Cliëntenraad-lid bezoekt ook regelmatig een of meer 

Thuisraden. Nog meer dan een spreekuur is een Thuisraad de plek 

waar gesproken wordt over het welbevinden van degenen die aan 

de zorg van Opella zijn toevertrouwd. Zijn de bewoners tevreden, 

ervaren ze een veilige woonomgeving waarin ze voldoende ruimte 

hebben om hun leven vorm te geven.

Een andere taak van de Cliëntenraad is het (on)gevraagd 

adviseren van de bestuurder over alle beleidszaken die de zorg 

betreffen. Wij krijgen daarvoor de nodige ruimte en dat is een 

goede zaak. Naar aanleiding van de kwartaalrapportages spreken 

we over ingediende klachten en diverse meldingen onder andere 

in het kader van de Wet Zorg en Dwang. Om dit verantwoord te 

blijven doen is het zaak om op volle sterkte te zijn. Daarom zou 

het goed zijn als de twee bestaande vacatures worden ingevuld. 

Een stevige Cliëntenraad is namelijk voor iedereen binnen Opella 

van belang. Mocht u belangstelling hebben en/of meer willen 

weten, neem dan contact op via clientenraad@opella.nl.

Met vriendelijke groet, 

Rien Brand 

voorzitter cliëntenraad

Cliëntenraad Opella 

telefoon 06 1558 4457

clientenraad@opella.nl
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Familieleden die een handje meehelpen 
in de zorg. Dat is fijn voor bewoners én 
het helpt om het vele werk lichter te 
maken. Activiteitenbegeleider Judith 
Rijke en familielid Ditty Druijff vertellen 
wat het betekent als de familie een 
steentje bijdraagt.

“Mijn vader woont in verpleeghuis Metje in Harskamp 

omdat hij ernstig dement is”, vertelt dochter Ditty 

Druijff (60). “Hij herkent mij niet meer en begrijpt nog 

amper wat ik zeg. Als ik hem bezoek, zijn we vaak 

binnen een paar minuten uitgepraat. Toen ik een 

oproepje voorbij zag komen om als familielid op zijn 

bewonersgroep te helpen, dacht ik: dát is wel iets 

voor mij. Zo kan ik wat langer bij mijn vader blijven en 

tegelijk zinvol bezig zijn voor hem en de andere 

bewoners.”

Praktisch bijdragen
Het betrekken van familie bij de zorg wordt steeds 

meer nodig, zegt Opella-medewerker Judith Rijke 

(48). Als activiteitenbegeleider verzorgt ze activitei-

ten bij Metje. Ze is ook betrokken bij de Thuisraad. 

Daarin denken familieleden mee over wat het leven 

voor de bewoners prettiger kan maken. “Het is 

belangrijk dat de familie meepraat, maar ook dat ze 

praktisch bijdraagt”, zegt Judith. “De druk op de zorg 

is heel hoog. Het is zó helpend als de familie af en toe 

meedoet.”

Huiverig
Het aantal familieleden dat regelmatig meedraait 

bij Metje, is nog klein. “Eigenlijk moeten we nog veel 

meer Ditty’s hebben”, zegt Judith lachend. Ze merkt 

dat familieleden huiverig zijn om zich vast te leggen 

op zo’n taak. “Maar meedoen kan ook af en toe of 

zelfs eenmalig. Een familielid nam bijvoorbeeld een 

keer hondjes mee – bewoners leefden daar helemaal 

van op. Je kunt ook iets over je hobby komen 

vertellen, of samen liedjes zingen.”

Meerwaarde
Ditty ervaart dat het meedraaien ‘op de groep’ ook 

voor haarzelf veel meerwaarde heeft. “Bewoners 

vinden het gewoon heel fijn dat je er bent en dat je 

iets met hen doet. En het personeel is heel dankbaar 

voor alle extra hulp. Ik haal er zoveel voldoening uit. 

Voor mij is het geen opgave, ik word er juist blij van.”

HOE KUNNEN FAMILIELEDEN MEEDOEN  
IN DE ZORG? 

5x wat kunt u doen? 

Als familielid meedoen kan op allerlei 

manieren. Bijvoorbeeld:

• Iets lekkers bakken voor of met de 

bewoners.

• Een (bijbel)verhaal voorlezen.

• Een mini-optreden doen met uw 

instrument.

• Met de (klein)kinderen langskomen.

• Foto’s laten zien van de natuur  

of van een vakantie.

Familielid Ditty Druijff en activiteitenbegeleider Judith Rijke

Wat vond u 
mooi of juist 
lastig aan 
deze winter?

Anneke Sleijster: 

“Ik houd erg van de 

afwisseling tussen 

zomer en winter. In 

de winter zit ik graag 

met een goed boek 

en een dekentje op 

de bank, een kopje 

thee erbij, kaarsje 

aan. En tegelijk vind 

ik het heerlijk om 

naar buiten te gaan, 

de natuur in. Dat is 

op natte dagen soms 

wel lastig, al zoek 

ik bewust naar de 

droge gaatjes tussen 

de buien door.”

CLIËNTENRAAD: ACTIEF EN POSITIEF KRITISCH

Cliëntenraad Opella 

telefoon 06 1558 4457

clientenraad@opella.nl

‘HET ZOU ZO F IJN Z IJN ALS  
WE MEER DITTY’S  HADDEN’
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Opella heeft speciaal voor u een aantal activiteiten in de regio opgezocht.  
Zeker nu het voorjaar is aangebroken en er weer allerlei activiteiten mogelijk zijn 

(na twee corona-jaren), kunt u er weer heerlijk op uit. 

Schilderen en Bach
PCOB Ede organiseert iedere maand een activiteit in gebouw 
Rehoboth (Driehoek 11 in Ede). Op 12 april komt kunstenaar 
Otto de Bruijne vertellen over wandelen met God naar 
aanleiding van zijn eigen schilderijen. Een maand later, op 10 
mei komt celliste Lucia Swarts van alles vertellen en laten horen 
over Bach en de Nederlandse Bachvereniging. Beide 
bijeenkomsten beginnen om 14:30 uur en zijn 16:45 uur 
afgelopen. Meer informatie: www.pcob.nl/afdelingen/ede/ 

Activiteiten in Ede-Veldhuizen
Het wijkcentrum De Velder in Ede organiseert ook in 2023 
allerlei leuke activiteiten, zoals een aantal computercursussen, 
tweewekelijkse wandelingen, Heerenleut, bingo-avonden, 
kookworkshops en nog veel meer. Bezoek de website van dit 
actieve wijkcentrum: www.develder.nl. Sommige activiteiten 
zijn gratis, voor andere is een klein bedrag nodig. 

Bijeenkomst veilig financieel ouder  
worden in Wageningen
Wist u dat elk jaar naar schatting 30.000 ouderen slachtoffer 
worden van financieel misbruik of financiële uitbuiting? Daarom 
bundelen organisaties in de gemeente Wageningen, zoals de 
gemeente, de politie, de notaris en de Rabobank, hun krachten. 
Samen organiseren zij een bijeenkomst om u tips en adviezen te 
geven. Het doel? Samen financieel misbruik van uzelf en andere 
ouderen stoppen en voorkomen. Wanneer: woensdag 29 maart 
2023 tussen 14.30 en 16.00 uur. Locatie: raadszaal 
gemeentehuis Wageningen.  
Aanmelden kan via m.vanbeekhof@moviera.nl. U mag een 
familielid of mantelzorger meenemen.

IN DE BUURT

IN  DE BUURT

VOORJAAR 2023
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Wat vond u 
mooi of juist 
lastig aan 
deze winter?

Gerrie Swint:  

“Door alle nattigheid 

vond ik het wel een 

vervelende winter. 

We hebben een 

hondenoppas, dus 

ik heb al heel wat 

honden moeten 

droogmaken. 

Natuurlijk hebben de 

stijgende kosten ook 

invloed op het leven. 

Gelukkig hebben wij 

een pelletkachel, 

dat scheelt op de 

energierekening. En 

verder maken we 

het thuis gezellig, 

met hobbyen en de 

honden.”

Dit keer een nieuwe kans op een irischeque van  
25 euro! Stuur uw oplossing naar ons op voor 
15 april. 

Mail naar communicatie@opella.nl of per post 
naar Opella, t.a.v. communicatieadvies,  
Postbus 677, 6710 BR Ede.
De prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht. 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. Veel puzzelplezier!

WOORDZOEKER

ENERGIE
FRUIT
GRIEP
GROENTE
HAARD
HANDSCHOENEN
IJS
KACHEL
KIL
KOU
MIST
MUTS

NATUURIJS
RIJP
RUST
RUSTEN
SAUNA
SCHAATSPRET
SJAAL
SKIËN
SLAAP
SLEE
SNEEUWEN
SNERT

STORM
TRUI
VEST
VITALITEIT
VITAMINE
VRIEZEN
WANDELING
WANTEN
WARMTE
WATERKOUD
WINTERBLOEIER
WINTERBLUES

WINTERHANDEN
WINTERJAS
WINTERJEUK
WINTERSPORT
WINTERTENEN
WINTERVERMAAK
WINTERWANDELING
WINTERZON
WOL

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.

EENS EVEN PUZZELEN



Opellamagazine | tijdschrift voor klanten | Postbus 677 | 6710 BR Ede | communicatie@opella.nl | www.opella.nl


